
Polen dag 3 woensdag 20 april 
 
 
Om 8 uur vertrokken we vanuit Bielsko, het was een vrij lange reis naar Krakow. 
Aangekomen in Krakow gingen we naar Wawel, een vrouw gaf ons een rondleiding 
en gaf informatie over het kasteel en omstreken. Zo vertelde ze dat Krakow lang de 
hoofdstad was van Polen en dat dit later veranderde in Warschau. Verder hebben we 
geleerd dat de koning in die tijd erg rijk was door handel in zout. En kregen we te 
horen over een legende van een draak die het symbool van Krakow is geworden. We 
verlieten het gebied van het kasteel en de gids nam ons mee de stad in. Zo kregen 
we te horen dat er meer dan 100 kerken in Krakow zijn en dat er zich ook veel 
(hoge)scholen en faculteiten bevinden, met als gevolg dat 200.000 van de 750.000 
inwoners scholieren/studenten zijn.  
 

   
 
Aan het einde van onze rondleiding kregen we een uurtje vrije tijd om te lunchen en 
te winkelen, het viel ons op dat je een goede maaltijd kan krijgen voor een zacht 
prijsje. 
 

  
 
Tot slot hadden we een uur om in een museum over de geschiedenis van Krakow 
rond te lopen. Het museum bevond zich ondergronds, maar we hadden weinig tijd 
om het museum grondig te bekijken.  
 



  
 
Daarna gingen we richting de bus en moesten we nogal lang wachten tot de bus 
eindelijk kwam opdagen. De busreis terug was jammer genoeg ook ellenlang, maar 
het gaf ons wel de kans dit verslag te schrijven.                    
 
Kaya Krist, Daniël Jongeling, Joost Meijer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


